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Bernebibel   FOAR DY 
 

Kinderbijbel   VOOR JOU 
 

 

 
Lieve kleinkinderen, 
 
Deze kinderbijbel is voor jullie, onze acht kleinkinderen. 

Jullie omie Zwanny heeft deze kinderbijbel ‘Foar Dy’ uit het Fries in het 
Nederlands vertaald, omdat Anniek ons vragen stelde, waarop wij 
proberen in dit boek jullie een antwoord te geven.  
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Meppel, maandag 21 oktober 2019 
 
Lieve Kleinkinderen,  
  
Een poosje geleden kreeg ik van Anniek de vraag: 'Wie is God?' 
En gisteren vroeg Anniek aan Pake: 'Wat is bidden ?' 
Wat een moeilijke vragen Anniek. 
Maar misschien hebben de andere kleinkinderen van ons deze vragen 
ook wel. Daarom ga ik proberen om antwoorden te geven.  
 
Wie is God? Wie is God voor Omie? 
 
God is mijn Vader die in de Hemel woont. Hij heeft mij het leven 
gegeven. Dat geloof ik en daar ben ik heel blij mee. 
God houdt van mij en geeft mij kracht als ik het moeilijk heb. 
Als ik ziek ben of als ik me zorgen maak. Ik kan dan alles aan God 
vertellen en daar word ik meestal rustig van. 

 
Nu zullen jullie zeggen: ‘Ja dat weten we. Jouw papa is dood. Logisch 
dat die in de Hemel woont.’ 
Maar Omie bedoelt niet mijn papa Jelmer. Ik bedoel God, die ik als mijn 
Hemelse Vader zie. 
 
Nu vragen jullie vast: ‘Hoe weet je dat zo zeker, Omie?’ 
Dat is een heel moeilijke vraag, want ook ik heb God nog nooit gezien of 
gehoord. 
Vroeger toen ik nog klein was, vertelde de meester of de juf op school 
verhalen over God en over zijn zoon Jezus. Die verhalen staan in dat 
grote dikke boek, dat de Bijbel heet. 
 

Waar de Hemel is, weet ik niet. 
Als wij het woordje Hemel zeggen, kijken we altijd omhoog, naar de 
lucht, hè. Maar de lucht is de Hemel niet. 
Voor mijn gevoel is de Hemel overal, waar het fijn is. Waar geen ruzie is, 
waar je niet ziek bent, waar je genoeg te eten hebt, waar je genoeg 
kleren hebt. 
Gewoon, de Hemel is waar je gelukkig bent en niet bang hoeft te zijn.  
 
Ik geloof dat God en zijn zoon Jezus in de hemel zijn, waar wij ook naar 
toe mogen gaan, wanneer wij dood gaan. 
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In landen waar erge oorlog is, daar is volgens mij op dat ogenblik zeer 
zeker de Hemel niet. Die mensen daar hebben verdriet en zijn bang. Ze 
hebben honger en geen kleding. Daar is het echt niet fijn. 
 

Dan kom ik op de volgende vraag van Anniek: ‘Wat is bidden?’ 
Bidden is praten met God. Hem alles vertellen. 
Als je gelooft zoals Omie, dan is God altijd bij je, ben je nooit echt 
helemaal alleen. Ook al ben je wel eens verdrietig of boos. Of, dat je 
denkt dat je papa en mama je niet begrijpen en je ze behoorlijk stom 
vindt. Dat mag je allemaal aan God vertellen.  
 
Net zoals je met je papa en je mama praat en je ze alles kunt vertellen, 
zo kun je (mag je) ook alles aan God vertellen. 
 
Bidden mag overal, in je bed, of zoals Pake en Omie doen voor het eten. 
We zeggen dan: ‘Dankjewel God, dat we eten hebben vandaag. Maar 
wilt u ook voor andere mensen zorgen, die geen eten hebben?' 

 
Je kunt alles tegen God zeggen. Maar er is een groot verschil tussen 
praten met God of praten met je papa of je mama. God praat niet direct 
terug en ook nooit hardop. Dat is best moeilijk.  
Je mag God ook alles vragen, maar God geeft je niet alles, want God is 
geen Sinterklaas. Voor cadeautjes heb je je papa en je mama en je 
familie. 
 
Lieve kleinkinderen, nog nooit heeft iemand van jullie zulke moeilijke 
vragen aan ons gesteld, zoals Anniek nu gedaan heeft. 
Ik weet ook niet Anniek of je mijn antwoorden wel goed vindt. 
Omie  en Pake geloven dit en geloven is hetzelfde als vertrouwen. 
Als je papa en je mama je iets beloofd hebben, dan vertrouw je erop dat 

ze het doen. Zo is het met geloven ook. Je vertrouwt jezelf toe aan God 
en aan Jezus. Ik kan jullie niet laten zien, niet bewijzen dat God bestaat. 
Was het maar zo. Maar dan had ik deze vragen van Anniek niet 
gekregen. 
 
 
Lieve kleinkinderen, ik hou van 
jullie allemaal. Heel veel liefs. 
 
Jullie Omie. 
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Bidden is 
 
praten met God. 
Hem  van alles vertellen 
over de mooie dingen: 
de bloemen 
het schaap 
een klein poesje 
en je lieve papa en mama. 
Maar je mag ook wel praten over niet zulke mooie dingen: 
ruzie met een vriendje of vriendinnetje 
mama of papa die boos op je was 
omdat je rare woorden hebt gezegd. 
Alles mag je aan God vertellen 
en je mag Hem ook wel Vader noemen. 

 
Amen 
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Een mooie tuin 
 
Dit verhaal gaat over een mooie tuin. Met prachtige bloemen en bomen 
en struiken. 
God zelf heeft de tuin gemaakt. In de tuin wonen twee mensen. Adam en 
Eva. 
Er wonen ook heel veel dieren in de tuin. Grote olifanten, giraffen, 
leeuwen en apen. 
En ook spinnen, mieren en nog veel meer beesten. 
Ook zijn er vogels, kleine musjes, duiven en grote zeevogels.  
En pauwen en papagaaien. De papagaaien hebben prachtige kleuren. 
Blauw en groen, en rood en geel. In de tuin staan ook heel veel grote 
bomen. 
Bomen met kastanjes en bomen met eikeltjes. 
Ook zijn er bomen met appels en peren. 
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Op een dag zitten Adam en Eva in het gras onder een boom. 
Ze kijken naar de beesten. Die zijn mooi aan het spelen. 
Een tijger en een haas doen een spelletje. Wie het snelst kan lopen. 
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De tijger kan het snelst. Maar hij laat de haas ook wel eens winnen. 
Als ze moe zijn, gaan ze samen liggen slapen. Mooi dicht tegen elkaar 
aan. 
Eva vraagt: 'Adam, waar is God nu?'  
Adam wijst om hem heen. 
'Hij is hier bij ons. Je kunt Hem niet zien. Maar Hij is altijd bij ons.' 
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Eva wil meer weten. Adam vertelt: 
'Het was hier eerst niet zo mooi. Er was hier niets. 
En het was overal donker. God wou het mooi maken.  
Hij maakte eerst het licht.  
Dat deed Hij met de zon, de maan en de sterren.  
En toen kwam het water en het land. 
Toen de bomen, het gras en de bloemen.' 
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‘Hoe kwamen de dieren?' vraagt Eva. 
'Die heeft God ook gemaakt. En ons ook. 
Jou en mij. Om op de tuin te passen. 
Maar ook op de dieren, de bomen en de bloemen,' 
Eva is blij. 
'Dat wil ik wel.' 
'Ik ook,' zegt Adam, 'ja, dat wil ik ook wel.' 
Ze geven elkaar een kusje. Ze willen ook op elkaar passen. 
Ze vinden elkaar lief en houden van elkaar. 
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Allemaal water. 
 

God had de aarde heel mooi gemaakt. 
En Adam en Eva hielden heel veel van elkaar. 
Maar later zijn er ook andere mensen. 
Die houden niet van elkaar. 
Ze maken altijd ruzie. 
En ze zijn aan het vechten. 
Een paar mensen doen daar niet aan mee. 
Dat zijn Noach en zijn vrouw en hun kinderen. 
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God denkt: 
Al die ruzies en dat vechten 
dat wil ik niet. Ik begin opnieuw. 
Met Noach en zijn vrouw en kinderen. 
God zegt tegen Noach: 
'Jij moet een hele grote boot bouwen. Een ark. 
Jij en je hele familie moeten daar een poosje in wonen. 
En er komen ook heel veel dieren bij jou in de ark te wonen.' 
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Noach begint gelijk. Hij kapt bomen om en zaagt er planken van. 
Dan begint hij te timmeren. Zomaar, midden op het land. 
De mensen lachen hem uit. Maar Noach timmert gewoon door.  
Alle dagen weer. 
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Op een dag is de ark klaar. Dan stuurt God de dieren.  
Van alle soorten twee, een mannetje en een vrouwtje. 
Noach wijst ze een plekje: Jullie hier en jullie daar.  
Als alle dieren en Noach en zijn vrouw en kinderen in de ark zijn,  
doet God zelf de deur dicht.  
Heel goed dicht. 
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Het begint te regenen 
Heel hard te regenen.  
Een dag, twee dagen, drie dagen....  
Met elkaar veertig dagen en nachten. 
Het water komt hoger en hoger.  
De mensen buiten verdrinken. 
Maar de ark begint te drijven. 
Honderdvijftig dagen lang. Dat is heel lang. 
Dan zakt het water. 
En op een dag dan is het: BOEM! 
De ark staat vast op een berg. 
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Noach wacht tot de aarde helemaal droog is. Dan kunnen ze uit de ark. 
De dieren springen en huppelen, zo blij zijn ze.  
God zegt tegen Noach: 'Zoveel water komt er nooit weer. Dat wil Ik niet 
weer. Ik wil een vriend zijn van alle mensen en dieren.  
Als je de regenboog ziet, denk dan maar aan wat ik je nu gezegd heb.  
Als je die ziet, weet je weer dat ik je vriend ben.  
Voor altijd.' 
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Een hoge toren 
 
Moet je eens kijken. Zoveel mensen. Wat doen die? Ze zijn aan het 
werk. Ze sjouwen met stenen. Zware stenen. Ze sjouwen ze helemaal 
naar boven. 
Daar leggen ze de stenen op elkaar. Met cement ertussen. 
Hoger en hoger. Ze willen een toren bouwen. Een hoge toren. 
'Dan kun je nooit verdwalen,' zeggen ze.  
'Als je de toren ziet, kom je altijd weer thuis. Zo blijven we mooi bij 
elkaar.'  
Maar dat wil God niet. Hij heeft de wereld heel groot gemaakt. De 
mensen moeten overal wonen. Dat wil God graag. Daarom bedenkt God 
een plan. 
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Op een dag willen de mensen de toren nog hoger maken. Maar, als ze 
tegen elkaar praten, verstaan ze elkaar opeens niet meer. 
De één verstaat alleen maar Nederlands, de ander Fries, weer een 
ander Arabisch of Engels of Duits of alleen maar Chinees. 
Ze krijgen ruzie. Héél veel ruzie. 
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De mensen willen niet meer bij elkaar blijven. Ze gaan allemaal weg. 
De één gaat naar Nederland. De ander naar Friesland. Weer een ander 
naar China of naar Duitsland. 
De toren is nog niet af. Die staat er maar. Heel lang.  
De zon schijnt er op. 
Dan regent het weer. Soms waait het heel hard. 
Het cement tussen de stenen laat los. 
Eerst valt één steen naar beneden. Dan nog één. 
En nog één. 
Op een dag  stormt het heel erg. 
En dan valt de hele toren om. 
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Abraham moet naar buiten. 

 
Voor de tent staat een man. 
Je kunt hem haast niet zien, want het is nacht. 
Alleen de maan en de sterren geven een beetje licht. 
De man heet Abraham. 
Hij woont in die tent. 
Abraham is al oud. Hij is ook heel rijk. 
En hij is een vriend van God. 
Abraham heeft alles wat hij hebben wil. 
Alles? Nee, niet alles. 
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Abraham en zijn vrouw hebben geen kinderen. En nu is zijn vrouw Sara 
te oud. 

Ze is zo oud als Omie. 
Toen ze nog jong waren, vroeg Abraham God om kinderen. 
Heel vaak. Maar het heeft niet geholpen. 
Maar zo pas in de tent, hoorde Abraham een stem. Het was God zijn 
stem. 
God zei: 'Abraham, ga naar buiten.'  
En nu staat hij buiten. Voor de tent.  
Maar wat moet hij hier? 
 
 
 
 



 24 

 
 
 

 
 
 
Hij wacht. Dan hoort hij weer de stem van God.  
'Kijk omhoog, Abraham. Kijk naar de lucht. En tel de sterren.' 
De sterren tellen? 
Dat kan Abraham niet. Maar hij begint wel te tellen. 
'Eén, twee, drie, vier, vijf...'  En zo gaat hij verder. 
Abraham is in de war. Hij ziet steeds meer sterren. 
'Ik geef het op,' zegt hij tegen God.  
'Er zijn zoveel. Ze zijn niet te tellen.'  
God lacht. 
'Je hebt gelijk. Ze zijn niet te tellen.' 
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'Maar luister nu goed, Abraham. Ik vertel je wat moois. Sara krijgt een 
baby, een jongetje. 
En die baby wordt groot. Ook hij krijgt later kinderen. En die kinderen 
krijgen ook weer kinderen. 
Zo gaat het maar door. Jouw familie wordt heel groot.  
Niet te tellen, zoveel mensen.  
Precies zoveel als de sterren.'  
Abraham kan het bijna niet geloven. Maar God zegt het.  
En Abraham vertrouwt God.  
De grote familie is er gekomen. Ze heten: de Israëlieten. 
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Ruth 
 
Een vader en moeder hebben twee kinderen. Twee jongens. Ze wonen 
in het land Israël. In de stad Bethlehem.  
Ze houden heel veel van elkaar. Dat is fijn. 
Maar er is ook iets, wat niet zo mooi is. Ze hebben honger.  
Er is geen eten. 
Alle dagen schijnt de zon en het regent nooit. Daarom groeit het gras 
niet. Al heel lang niet. 
De vader en moeder willen verhuizen. Naar een ander land. Dat land 
heet Moab. 
Daar is wel genoeg te eten. 
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Nu wonen ze in Moab. Maar er gebeurt daar iets heel ergs. De vader van 
de jongens sterft. 
Naomi, zo heet de moeder, heeft veel verdriet. Ze huilt heel vaak.  
Maar de jongens passen heel goed op haar. 
De jongens zijn niet klein meer. Het zijn grote mannen. Ze zijn al 
getrouwd. De ene met Orpa. De andere met Ruth. 
Dan gebeurt er weer iets ergs. De mannen worden allebei heel erg ziek. 
En ze sterven allebei. Moeder Naomi blijft alleen over. 
Maar Orpa en Ruth blijven bij haar. Die helpen haar. 
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Op een dag denkt Naomi: ik wil weer terug naar Bethlehem. Daar is nu 
wel weer eten. 
Orpa en Ruth gaan met haar mee. Onderweg zegt Naomi tegen Orpa en 
Ruth: 'Jullie moeten weer terug gaan. Jullie horen in je eigen land. Bij 
jullie eigen familie. En bij jullie eigen God.'  
Orpa knikt van ja.  
Zij gaat weer terug. Maar Ruth wil niet. 
'Ik ga mee naar Bethlehem,' zegt Ruth. 
'Ik hou van U. En van Uw God.'  
Daar wordt Naomi heel blij van. 
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Naomi en Ruth komen terug in Bethlehem en gaan daar weer wonen. 
Naomi is nu een oude vrouw.  
Ruth wil goed voor haar zorgen. Daarom gaat Ruth aan het werk. 
Bij een boer op het land. 
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De boer heet Boaz. 
Nu hebben Naomi en Ruth weer genoeg te eten. 
Boaz vindt Ruth heel lief. 
Hij wil met haar trouwen. En Ruth wil ook graag met Boaz trouwen. 
Dat wordt een groot feest. 
Een poosje later krijgen Ruth en Boaz een baby. 
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De Israëlieten willen een koning. 
 
Dit verhaal gaat over de grote familie van Abraham, de Israëlieten. 
Ze wonen in Kanaän. Het is een prachtig mooi land. 
En een rijk land. Dat weten de buurlanden ook heel goed. 
Soms komen mensen uit die landen om koeien of schapen te stelen.  
En eten uit de hokken. 
En kostbare spullen uit de huizen. 
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Dat is natuurlijk niet fijn. Maar wat kunnen de Israëlieten daar nu tegen 
doen? 
De andere landen hebben sterke mannen. Dat zijn soldaten. Ze hebben 
ook een koning. 
Die is de baas. De Israëlieten hebben geen koning. Zij hebben alleen 
maar profeten. 
Profeten zijn mannen die God gestuurd heeft. Zij vertellen dat de 
mensen lief en goed voor elkaar moeten zijn. 
De mannen van God, de profeten, die vechten niet. 
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De Israëlieten willen ook een koning hebben.  
Een koning die in een paleis woont. 
Hij moet een gouden kroon op zijn hoofd. En dure kleding aan. En wat 
heel belangrijk is, hij moet ook heel veel soldaten hebben.  
Dan durven de andere mensen misschien niet meer te komen. 
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De Israëlieten gaan naar de profeet Samuël. 
'Wij willen een koning hebben,' zeggen ze. 
'Precies zoals de mensen in andere landen.' 
Samuel schrikt.  
'God is jullie Koning,' zegt hij. 
'Maar God kunnen wij niet zien. Wij willen een koning die we kunnen 
zien. Die in een paleis woont. En de baas is van een leger soldaten.' 
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Die nacht kan Samuel niet slapen. Hij begint met God te praten, bidden. 
'Hoe moet dit nu, God?' vraagt hij.  
God zegt tegen Samuel: 'Dit is niet zo mooi, Samuel. Maar, geef ze hun 
zin maar.'  
'Maar wie moet dan de koning worden?' vraagt Samuel.  
'Ga jij nu maar slapen,' zegt God. 'Ik zal voor een koning zorgen.’ 
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Op een dag komt een grote jonge man bij Samuel.  
'Ik heet Saul,' zegt hij. 
Onze ezels zijn weggelopen. Hebt U ze misschien gezien?' 
'Nee,' zegt Samuel. 'Ik heb geen ezels gezien.' 
Dan hoort Samuel de stem van God. 
'Zeg tegen Saul: ‘De ezels zijn al weer thuis. 
Maar ik moet je nog wat vertellen: Saul, jij wordt koning. 
Zeg dat maar tegen de mannen van Israël.'  
En zo is het gebeurd.  
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De arme weduwe 
 
Elisa is een knecht van God. Op een dag komt er een weduwe bij hem. 
Dat is een vrouw die geen man meer heeft. Ze huilt en vertelt: 
'Iemand moet geld van mij hebben. Maar dat heb ik niet. Daarom wil die 
man dat ik mijn beide jongens ga verkopen.'  
'Dat mag niet,' zegt Elisa. 
'Hebt U ook wat anders om te verkopen?'  
De vrouw zegt: 'Nee, ik heb alles al verkocht. Ik heb alleen nog een flesje 
olie. Misschien krijg ik  daar wat meel voor. Van mijn buurvrouw. Dan 
kan ik daar nog een paar pannenkoeken van bakken. Maar dan is alles 
op.'  

Elisa wil de vrouw graag helpen. Maar hoe? 
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Elisa knielt. Hij gaat bidden. En hij vraagt God of Hij wil helpen. Dan gaat 
Elisa weer staan. 
Hij zegt tegen de vrouw: 'Ga naar alle buren. En vraag om alle emmers 
en teiltje, die ze hebben. Ook om alle potten en pannen. Die neem je 
mee naar je huis. Je doet dan de deur dicht. 
Je pakt dan het flesje met olie. U giet alle emmers en teiltjes vol met olie. 
En de potten en pannen ook. 
Dan verkoopt u de olie en heeft u weer geld. 
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De vrouw lacht Elisa niet uit. Ze zegt ook niet: dat kan niet. Nee. Ze zegt 
wat anders.  
'Dank je wel mijnheer.'  
Ze loopt zo snel ze kan naar huis. 
'Kom jongens, naar de buren.' 
Ze sjouwen haar hele huis vol met emmers en teilen. En potten en 
pannen. 
De vrouw pakt het kleine flesje met olie en giet, en giet, en giet maar 
door.... Dan is alles vol. 
 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 
 
Een zieke man 
 
Naäman woont in een land, heel ver weg. 
En in dat land is hij de vriend van de koning. Naäman is heel rijk. 
Maar hij is ziek. Hij heeft overal op zijn lichaam grote rare plekken. 
Op zijn buik en op zijn armen. Overal. 
De plekken jeuken heel erg. 
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Naäman is al bij de dokter geweest. 
De dokter kan hem niet beter maken. 
Hij is ook naar andere dokters geweest.  
Maar niet één kan hem beter maken. 
In het huis van Naäman woont ook een meisje.  
Dat meisje komt uit een ander land. 
Uit Israël.  
Zij kent wel iemand die Naäman beter kan maken. 
In Israël woont een vriend van God. 
Die vriend van God kan Naäman beter maken, zegt ze. 
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Naäman wil eerst niet naar het meisje luisteren. Wie is dan die vriend 
van God? 
Israël is ook heel ver weg. Dan moet hij wel een week lang op reis. 
Naäman wil niet op reis. 
Niet naar zo'n ver land. Maar de plekken op zijn lichaam blijven maar 

jeuken, heel erg jeuken. 
Zal hij dan toch maar naar Israël gaan? 
Naäman gaat op reis. Met zijn mooie wagen met het paard ervoor. 
Zijn knechten gaan ook mee. 
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Na heel veel dagen komen ze bij een huis. Het is een klein huisje. 
Naäman zijn huis is veel groter. 
Maar hier woont Elisa, de vriend van God. De man, die het meisje 
bedoelde. De deur van het huisje gaat open. 
Maar Elisa komt niet. Hij stuurt een jongen. Naäman wordt boos.  
Hij is de vriend van de koning, dus heel belangrijk. 
Dan hoort Elisa zelf te komen. 
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De jongen vertelt wat Naäman moet doen. Wanneer hij weer beter wil 
worden. Naäman wil graag beter worden. 
Maar wat zegt de jongen?  
'U moet zich in het water van de Jordaan wassen. Niet één keer. Niet 
twee keer. Niet drie keer. Niet vier keer. Niet vijf keer. Niet zes keer. 
Maar zeven keer. Als u zich zeven keer gewassen heeft, zult u beter 
zijn.' 
Naäman was al boos. Nu wordt hij nog bozer. Zeven keer zich wassen? 
In de Jordaan? Waarom? Hij wast zich immers al alle dagen. 
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'Weg,' roept hij tegen zijn knechten. 'Ik wil hier weg. ' 
Hij is zo verschrikkelijk boos. Naäman zijn knechten zijn een beetje 
bang. Omdat Naäman zo boos is. En dat hij niet wil luisteren, dat vinden 
ze niet mooi. 
Ze zeggen: 'Doe nu maar wat de jongen zegt. Dat is immers gemakkelijk. 
Kijk, hier is de Jordaan. Spring er nu maar in. En was u zelf zeven keer.' 
Naäman denkt na. Hij wil wel graag weer beter worden. 
Weet je wat, denkt hij. Ik doe het. En het wonder gebeurt. 
Na zeven keer wassen is Naäman weer beter. De rare plekken zijn weg. 
De jeuk is ook weg, wat is hij blij.  
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De nacht, die nooit vergeten wordt. 

 

 

 

 

De nacht, die nooit vergeten wordt.   
 
Twee mensen zijn op reis. Het zijn Jozef en Maria. Ze zijn onderweg 
naar Bethlehem. 
Dat is een hele lange reis. Voor Maria is het niet fijn. Het reizen valt haar 
zwaar, want ze krijgt bijna een baby. Het is al laat wanneer ze in 
Bethlehem aankomen. Ze zoeken een plek waar ze kunnen slapen. 
Maar nergens is er plaats. 
Hoe moet dat nu? Ze vragen nog aan een man: 'Heeft u ook een 
slaapplaats voor ons?'  
Nee,' zegt de man, 'niet in mijn huis. Maar jullie mogen wel in de stal van 
de dieren slapen.' 
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Nu zijn Jozef en Maria in de stal. 
Jozef heeft een olielampje aangestoken. 
En hij heeft een bed van hooi voor Maria gemaakt. 
 

 

 

 



 50 

 

 

In deze nacht krijgt Maria een baby.  
Het is een jongetje.  
Hij huilt een klein beetje. 
Maar dan krijgt hij drinken van zijn mama.  
En dan huilt hij niet meer.  
Wat zijn Jozef en Maria blij. 
Het is zo'n mooie baby.  
Hij heet Jezus.  
Die naam betekent:  God helpt. 
Is dat niet een mooie naam? 
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Maria doet lekkere warme doeken om de kleine Jezus heen.  
Dan legt ze hem in een bedje. 
Het is niet een echt bedje. Het is een kribbe. 
Het eten voor de schapen zit altijd in de kribbe. 
Maar nu zijn de schapen buiten in het veld. 
Nu ligt Jezus in de kribbe. 
Daar kan Hij lekker slapen. 
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Licht in de nacht 

 
Niet ver van de stal zijn herders in het veld. Ze passen op de schapen. 
De schapen liggen om de mannen heen verspreid. 
De herders zitten bij het vuur. Dat is lekker warm. 
Ze worden een beetje slaperig. Ineens schrikken ze! 
De lucht wordt heel licht. 
Hoe kan dat? De mannen zien in het licht een engel. 
Een ENGEL! 
Dat gebeurt bijna nooit. Want een engel komt bij God vandaan.  
Uit de hemel. En die komt niet zomaar uit de hemel. 
Er gebeurt dus iets bijzonders. 

Maar wat? 
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De herders zijn bang. 
Ze doen hun handen voor de ogen. 
Maar stiekem kijken ze tussen de vingers door. 
Gelukkig, de engel kijkt heel blij. 
'Jullie hoeven niet bang te zijn,' zegt hij. 
'Ik zal jullie iets moois vertellen. 
In de stal is een baby op de wereld gekomen. 
Dat kindje is de Zoon van God.' 
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Dan wordt het nog lichter. 
In de lucht zijn nu heel veel engelen. 
Ze zingen een prachtig lied: 
 
Ere zij God in de Hemel. En vrede op aarde.  
Want God houdt van alle mensen. 
 
Het zingen klinkt zo mooi. 
Maar na een poosje gaan de engelen weer terug naar de Hemel. 
De herders horen nog een beetje het zingen. 
Dan horen ze niets meer. En het is weer donker. 
Ze wrijven in hun ogen. Hebben ze gedroomd? 
'Nee,'  zegt één van de herders. 'Wij hebben niet gedroomd. 
Dit is echt waar. Wij moeten naar de stal.' 
Ze springen overeind. De schapen laten ze alleen. 
Daar past God nu wel op. 
Zij moeten naar dat kindje toe. 
 



 55 

 

 
 
 
 
In de stal vinden de herders Hem. 
Precies zoals de Engel zei.  
Ze vertellen Jozef en Maria het verhaal. 
Van de Engel zijn boodschap en van het zingen. 
En dat ze zo blij zijn. 
Omdat het kindje Jezus gekomen is.  
Voor alle mensen. 
Dan gaan de herders weer naar de schapen. 
Maar deze nacht zullen ze nooit vergeten. 
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Bij de rivier de Jordaan. 
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Bij de Jordaan 

 
De Jordaan is een rivier. Op een plekje in de Jordaan, waar het niet zo 
diep is, staat een man. 
Hij heeft een lange bruine jas aan. Zijn naam is Johannes. Er lopen heel 
veel mensen bij hem langs. 
Johannes wil de mensen wat vertellen. Een boodschap van God.  
Vooral hoe en wat de mensen moeten doen. 
Dat ze elkaar niet mogen pesten. Dat ze niet mogen liegen. En ook niet 
gemeen tegen elkaar doen. 
'Daar moeten jullie mee ophouden,' zegt Johannes.  
'Dat mag niet van God.' 
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Hij vraagt de mensen: ‘Willen jullie een kind van God worden?’ 
Dat willen de mensen graag. Daarom doopt Johannes al die mensen. 
Met het water van de Jordaan. De mensen moet heel even met het 
hoofd onder water. Kopje onder. 
De mensen zijn zo blij. Het voelt heel fijn. Ze horen nu bij God. 
Johannes vertelt nog meer.  
Hij zegt: 'De Here Jezus komt. 
Dan wordt alles anders. Alles wordt beter.' 
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Op een dag staat er een man op de oever van de rivier de Jordaan. 
Hij wil ook gedoopt worden.  
Wanneer de man gedoopt is, zegt God iets tegen Johannes. 
Johannes wordt daar heel blij van. Hij wijst naar de man. 
En hij zegt: 'Kijk dat is Hem. Dat is de Here Jezus. 
De mensen horen dat. 
Ze zijn heel blij. 
Want nu zal alles goed komen. 
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Lieve kleinkinderen,  je hoeft niet beslist gedoopt te worden, om een kind 
van God te zijn. Ieder mens op aarde is een kind van God. God houdt 
van alle mensen. Dat is nu het verschil met ons mensen.  

Wij houden niet van iedereen, maar God wel. Lees maar verder wat in 
deze kinderbijbel staat. 
 

 

 
 
Kinderen en Jezus 
 
Jezus is heel anders dan Johannes. Maar één ding is wel gelijk. 
Ze praten allebei over God.  
Johannes blijft bij de Jordaan. 
Maar Jezus gaat weer verder. 
Heel veel mensen lopen achter hem aan. 
Ze willen horen wat Hij zegt. Want Jezus vertelt prachtige verhalen. 
En Hij maakt zieke mensen beter. 
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Jezus heeft altijd twaalf mannen bij zich. 
Het zijn zijn vrienden. 
Maar het zijn ook zijn leerlingen. 
Op een keer is er ook een moeder met een kindje bij Jezus. 
'Kom eens bij mij,' zegt Jezus tegen het kindje. 
'Kijk,' zegt Jezus tegen zijn vrienden, 'zo moeten jullie ook worden. 
Worden als een kind. Blij zijn met God. 
En met alles wat God geeft en doet.' 
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Op een dag staan er weer heel mensen bij Jezus. 
Jezus heeft het druk. En Hij is moe. Dat zien zijn leerlingen wel. 
Maar dan komen er ook nog heel veel vaders en moeders. Met hun 
kinderen. 
Zij willen hun kinderen bij Jezus brengen. 
Maar de leerlingen zeggen: 'Weg, jullie. Jezus heeft nu geen tijd voor 
jullie.' 
Jezus hoort het en hij wordt boos op zijn leerlingen.  
'Foei,' zegt Hij. 'Dat moeten jullie niet doen. Kinderen, mogen altijd bij 
Mij komen. Altijd. 
Ik ben er voor alle kinderen op de wereld.' 
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En Hij zegt tegen de vaders en de moeders: 'Kom maar hier. 
Kom maar bij Mij met jullie kinderen.' 
Jezus praat met de kinderen. Hij legt hen allemaal een hand op het 
hoofd. 
'Jullie zijn allemaal kinderen van God,' zegt Hij. 
De leerlingen staan een beetje verlegen toe te kijken. Ze schamen zich. 
De vaders en de moeders zijn blij. 
En alle kinderen ook. 
 
 
Lieve kleinkinderen,  
 
De Here Jezus is niet meer hier op deze wereld. Hij kan nu niet meer 
Zijn hand op je hoofd leggen. 
Gelukkig heeft Jezus gezegd, dat alle kinderen op de hele wereld en 
natuurlijk ook jullie vaders en jullie moeders, kinderen van God kunnen 

worden. 
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Een verhaal dat Jezus vertelt 

 
Er was eens een herder en die had honderd schapen. Dat zijn er erg 
veel. 
Alle dagen haalt de herder de schapen uit de stal. Ze gaan dan het veld 
in. 
Lekker buiten gras eten. De hele dag. Het veld is een stuk grasland met 
heuvels. 
Ook zijn er bomen en grote rotsen. Het is er een beetje gevaarlijk. 
Want daar wonen ook wilde beesten in het veld. 
Er kan zomaar iets ergs gebeuren. 
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Alle avonden telt de herder zijn schapen, voordat ze weer in de stal 
gaan. 
En als ze er allemaal zijn, is de herder blij. 
'Een, twee, drie ...' telt de herder. 
Tot honderd toe.  
Gelukkig, ze zijn er allemaal! 
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Maar op keer mist er één schaap. 
Hoe kan dat nu? De herder begint vlug opnieuw te tellen. 
Maar hij komt er één tekort. Er zijn er maar negenennegentig. 
Gelukkig weet hij precies welk schaapje er niet is. Dat schaapje heeft 
een vlekje op zijn kop. Het doet wel eens iets, wat niet mag.  
Dat schaapje is wel eens een klein boefje.  
Even van de kudde weglopen. Het is een ondeugend schaapje. 
Maar de herder wil hem niet missen. Hij gaat terug naar de plek waar ze 
vandaag zijn geweest. 
Misschien is het schaapje daar nog. Hij zoekt overal. Achter de bomen. 
En achter de rotsen. 
Waar kan dat schaapje nu toch zijn? De herder kan wel huilen. Want hij 
kan het schaapje niet vinden. 
En het wordt al een beetje donker. 
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Maar dan hoort hij iets. 
Bè, bè.... 
Het klinkt heel erg bang. 
Dat moet zijn schaapje wel zijn. 
De herder roept: 'Waar ben je?'  
Bè, bè, hoort hij weer. 
Gelukkig een klein beetje dichterbij. 
Vlug loopt de herder die kant op. En gelukkig, dan vindt hij het schaapje. 
Ach, het zat vast in de takken van een boompje. 
Blij maakt de herder het schaapje los. 
Het schaapje is heel moe. 
Het arme beestje kan niet meer op zijn pootjes staan.  
Het kan niet eens meer lopen. 
Daarom tilt de herder het op. En legt het op zijn nek. 

Hij draagt het schaapje naar de warme stal, waar de andere schapen 
ook al zijn. 
Jezus kijkt de mensen aan.  
En Hij zegt: 'Dat was een goede herder. Zo is God ook. God zal altijd 
voor je zorgen.’ 
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Een wonder 
 
Kijk, daar lopen vier mannen. Ze dragen een bed. 
Op het bed ligt een vriend van die mannen. 
Die vriend is verlamd. Hij kan zijn armen en benen niet bewegen. 
Maar nu is Jezus in het dorp. En Jezus kan wonderen doen. 
Dat weten de mensen. Weet jij wat dat is, een wonder? Dat is als er iets 
gebeurt dat niet kan. Dat is een wonder.  
 
 
Lieve kleinkinderen, een wonder is heel iets anders dan wat Victor Mids 
op de televisie in Mindf*ck doet. 
Dat zijn illusies. We weten dat we bij Victor Mids voor de gek worden  
gehouden. 
Dat is bij een wonder absoluut niet zo. 
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De vrienden willen hun verlamde vriend bij Jezus brengen. 
Maar Jezus is in een huis. Met allemaal mensen om hem heen. 
Het is er zo druk, dat de mensen zelfs buiten staan.  
Voor de ramen. En voor de deur. 
De vrienden van de verlamde man kunnen niet bij Jezus komen.  
Ze kunnen er niet langs, zo druk is het daar.  
Hoe moet het nu? 
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Eén van de vrienden heeft een plan. 
'Wij gaan naar het dak,' zegt hij.  
Maar dan kunnen ze nog niet bij Jezus komen. 
Want op het dak is geen raam en geen deur. 
Dat is niet zo best. Hoe moet het nu?  
'Ik weet wat,' zegt een andere vriend. Hij pakt zijn mes uit zijn broekzak. 
En hij maakt een gat in het dak. Met zijn mes. De anderen helpen hem.  
Het wordt een heel groot gat. En dan kunnen ze Jezus zien. 
Hij staat precies onder het gat. Jezus krijgt wel heel veel stof in zijn haar. 
Maar daar lacht hij om. Want hij weet wie dat gat gemaakt heeft.   
En Hij weet ook waarom. 
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De vier vrienden laten het bed met de verlamde man erop, met touwen 
naar beneden zakken. 
Jezus praat tegen de verlamde man. 
Hij zegt: 'Je vrienden geloven dat ik je kan helpen. Daarom kan ik het 
ook. Ga maar op je voeten staan.'  
De verlamde kan het bijna niet geloven. Maar hij gaat wel staan. 
Hij is niet meer verlamd! 
Zijn voeten en armen kunnen weer alles. 
Hij pakt zijn bed van de grond. Hij is zo blij. Hij bedankt Jezus en gaat 
dan dansend met zijn vrienden naar huis. 
 
 
 
 
Het bed van toen is een soort campingbed van nu. Geen echt bed dus. 
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 Een ander verhaal van Jezus 
 
Een man is op reis. De weg loopt tussen de bergen door. Dat is 
gevaarlijk, want daar wonen boeven. Maar je moet daar wel langs, want 
er is geen andere weg. 
De man loopt zo vlug hij kan. Maar de boeven pakken hem toch. Ze 
slaan hem heel hard. 
De man valt. Er komt bloed uit zijn hoofd. En uit zijn armen. En ook uit 
zijn benen en zijn hele lichaam. 
De boeven pakken al zijn geld af en laten hem liggen. Dan lopen ze heel 
vlug weg.  
Daar ligt de arme man. Door de pijn kan hij niet zitten. En ook niet staan. 
Alles doet zo’n pijn! 
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Maar dan hoort hij wat. Stap...stap...stap... 
Hoera, gelukkig daar komt iemand aan. 
De man knippert een keer met zijn ogen. 
Dan kan hij het beter zien. 
Daar komt een man aan. 
Deze man komt uit de tempel. 
Een tempel is het huis van God ( kerk). 

Wat een geluk, deze man zal hem zeker helpen. 
 
 
 
 
 



 74 

 
 
 
 

 
 
 
De man van de tempel ziet de arme man best wel liggen. 
Hij ziet ook wel het bloed. Dit is niet best, denkt hij. 
De boeven hebben deze man flink te pakken gehad. 
Maar dan zijn ze hier misschien nog in de buurt. 
En dan kunnen ze mij ook wel pakken! 
Hij rent heel vlug weg. 
De arme man ziet het.  
Hij huilt. 
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Een hele poos later komt er weer iemand aan.  
Stap...stap...stap.... 
Het is weer een man van de tempel. 
Zou deze man mij helpen? denkt de arme man. 
Maar deze man helpt ook niet. 
Hij ziet het bloed wel. 
En hij hoort de arme man ook huilen.  
Maar ook hij rent heel hard voorbij. 
De arme man kan zelf niets doen.  
En niemand helpt hem. 
Het is bijna nacht.  
Hoe moet het dan? 
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Dan hoort hij toch nog iemand aankomen. 
Geen stap... stap... stap...  
Maar: trippel... trippel... trippel... 
Wat is dat? 
De arme man tilt zijn hoofd een beetje omhoog.  
Het doet heel veel pijn. 
Maar hij wil zo graag zien, wie daar aankomt. 
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Hij schrikt. Het is een man uit een ander land. 
Op een ezel.  
Die zal me zeker niet helpen, denkt hij. 
Iemand uit mijn eigen land helpt mij niet eens. 
Nu, deze buitenlander helpt mij zeker niet. 
Misschien lacht deze man mij wel uit. 
Of misschien schopt hij mij wel. 
Kijk, daar heb je het al. 
'Ho, ezel,' zegt de man uit het andere land. 
De arme man wordt heel erg bang. 
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Maar de andere man zegt: Wat hebben die boeven jou erg te pakken 
gehad. Ik zal je helpen.'  
Hij gaat op zijn knieën liggen. Bij de arme man. En hij maakt de 
zere plekken schoon. Dan doet hij er zalf op. 
Dan komt er mooi schoon verband omheen.  
'Ik pak je helemaal mooi in,' zegt de vreemde man lachend.  
De arme man moet ook een beetje lachen. Hij is ook zo blij. 
Er is gelukkig toch één die hem helpt. 
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De man uit het andere land tilt de arme man op zijn ezel. 
'Ik breng je naar een herberg (hotel),' zegt hij. 

'Daar kun je vannacht slapen. Blijf daar ook maar een paar dagen.  
Ik betaal het wel voor je. Wanneer je weer beter bent, kun je weer naar 
je eigen huis gaan.' 
Daar gaan ze.  
Trippel... stap... trippel... stap... trippel... stap. 
'Zoals die man uit dat andere land,' zegt Jezus. 
'Zo moeten jullie ook doen. Zorgen voor arme en zieke mensen.' 
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Jezus zijn dood 
 
Jezus doet heel veel goede dingen. 
Hij maakt zieke mensen beter.  
Hij houdt van alle kinderen en van alle grote mensen. 
Hij vertelt heel veel over God. Dat is zijn Vader. 
De mensen worden blij van de verhalen van Jezus. 
Maar er zijn ook mensen, die er niet blij van worden. 
Ze doen dingen, die God niet graag wil. 
En dat zegt Jezus tegen die mensen. Maar dat willen die mensen niet 
horen en daarom worden ze boos op Jezus. 
Ze pakken Jezus en maken Hem dood. Ze leggen zijn lichaam in een 
grot. Dat is zijn graf. Ze rollen een grote steen voor de grot. 
Nu kan Jezus hen niet meer plagen en nooit meer de waarheid zeggen. 
Met steeds maar weer zijn gepraat over God.   
Zo denken die verkeerde mensen. 
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Jezus is niet dood 

 
Het is twee dagen later. Drie vriendinnen van Jezus lopen naar de grot. 
Ze huilen omdat Jezus dood is. 
Maar wat is dat? De grote zware steen is er niet meer voor de grot. 
Jezus is ook niet meer in de grot. En het graf is leeg. Jezus is weg. Hoe 
kan dat? 
Als ze uit de grot komen, zien ze twee mannen staan. Die hebben mooie 
witte kleren aan. Het zijn engelen. 
'Niet schrikken,' zeggen de mannen. ‘En ook niet meer huilen. Want 
Jezus is niet dood. Hij leeft. Ga maar gauw naar jullie vrienden en vertel 
hun het goede nieuws.  
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Vissers 
 
De vrienden willen en kunnen niet geloven dat Jezus leeft. 
Ze gaan vissen. Ze gaan met een bootje het meer op.  
Ze vissen met een net. Maar ze vangen niets. Er zijn geen vissen.  
Als ze teruggaan, zien ze een man. 
Hij staat op de oever. 
Hij vraagt om een paar visjes. 
Maar de vrienden hebben niet één visje gevangen. 
 
 
 
 
 



 83 

 
 

 
 
 
‘Het net moet aan de andere kant van de boot,' zegt de man. 
De vrienden denken: Dat is raar. Wanneer er geen vis is, is er daar ook 
geen vis. 
Maar gek genoeg, doen ze wel wat de man zegt. 
Ze gooien het net aan de andere kant van de boot in het water. 
En wat gebeurt er? 
Er zit verschrikkelijk veel vis in het net. Zo veel dat ze het net bijna niet in 
de boot kunnen krijgen. 
Het is een wonder. Jezus alleen kan zulke wonderen doen.  
Nu zien ze pas dat de man Jezus zelf is. 
Wat zijn ze blij. 
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Jezus gaat naar de Hemel 
 
Weet je nog van de vriendinnen van Jezus? 
Zij, die bij het lege graf stonden? Het is nu veertig dagen later. 
Jezus en zijn vrienden staan op een berg.  
Jezus zegt: ‘Ik ga nu naar mijn Vader. Maar op een dag kom ik terug.' 
Jezus zegt nog iets: 'Jullie moeten over mij vertellen. Overal. Aan alle 
kinderen en ook aan alle grote mensen.' 
Dan gaat Jezus weg. Naar de Hemel.  
De vrienden zien Hem niet weer. 
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Johannes op Patmos 
 
Patmos is een eiland. Dat is een stuk land midden in de zee. 
Daar woont een man. Een hele oude man. 
Hij heet Johannes. Hij was een leerling van Jezus.  
Eén van Jezus zijn twaalf vrienden. 
Hij is de laatste die nog leeft. De anderen zijn al overleden. 
Johannes is vaak op reis geweest. Overal heeft hij van Jezus verteld. 
Dat Jezus eerst was gedood. Maar dat Hij nu weer leeft.  
Het is al heel lang geleden. 
Maar Johannes weet alles nog. 
Hij heeft ook boeken geschreven. Over Jezus. 
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Nu is Johannes oud. Hij wil ook naar de Hemel. Naar God en naar 
Jezus. 
Op een nacht droomt hij. God praat met hem.  
God zegt: 'Je hebt al heel veel geschreven. Over Mij en over Jezus.  
Nu moet je nog één boek schrijven.' 
Johannes vraagt: 'Maar wat moet ik schrijven?'   
God zegt: 'Ik laat het je wel zien. Pak jij nu maar een pen en papier.' 
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Dat doet Johannes. En dan ziet hij iets heel moois. 
Hij ziet een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. 
Die nieuwe aarde is zo mooi! 
Net zo mooi als de eerste tuin van Adam en Eva. 
Johannes schrijft alles op.  
Dan is hij klaar. Hij legt zijn pen neer. 
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‘Jezus zegent de kinderen’ 
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   Lieve Vader God, 
 
   Ik ben zo blij dat ik er ben, 
   dat ik er mag zijn. 
   Dat ik de mooie lucht  
   mag zien 
   en de zon. 
   Dat ik mooi kan spelen 
   met andere kinderen. 
   Kan lachen en kan dansen, 
   en in de plassen  
   kan springen. 
   Dat is altijd feest 
    
   Amen. 

 
 
 

 
 

     zwanen 
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     Twee zwanen met vier jongen 

 
 

 
Lieve Vader God. 

 
Soms ben ik een beetje bang 
ook wel eens heel erg bang 

dan weet ik de dingen niet meer 
of durf ik het niet te zeggen 

Helpt U mij dan 
dat wil ik zo graag. 

 
Amen. 
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bosuiltjes 

 
 
Lieve Vader God 

 
Soms doen andere kinderen raar tegen mij 
dan zeggen ze rare woorden 
dat vind in niet fijn 
dan moet ik soms wel huilen 
maar dat gaat wel weer over 
want papa en mama zeggen 
dat U altijd bij mij bent 
en dat vind ik fijn 
 
Amen 
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Lieve Vader God  
 
Wat heb ik veel 
voeten om te rennen 
handen om in te klappen 
ogen om mee te zien 
een mond om mee te praten 
en mee te lachen 
en te zingen 
wat heb ik veel mooie 
dingen. 
Dank U wel lieve Vader God, 
 
Amen. 

 
 
 
 
 

 
 

een grasmus 
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Lieve Vader God, 
 
Het is avond 
ik ga naar bed 
ik heb vandaag weer van alles 
gedaan 
en mooi gespeeld 
en ik ben nu moe 
en ik wil slapen 
ik ben niet bang als het nacht is 
want U bent bij mij             
en morgen ook 
als ik wakker word 
dat vind ik heel mooi 
dank u wel Vader God. 
 
Amen.  
 

e
e
een fitis  
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Lieve Vader God   

 
Ik ga slapen,  
ik ben moe. 
Ik sluit mijn beide 
oogjes toe.  
Here houdt ook deze 
nacht, 
over mij  
getrouw de wacht. 
 
Amen. 

 
 
Lieve kleinkinderen, toen jullie mama Karin, papa Dirk en mama Regina, 

nog kinderen waren, zongen zij altijd voor het slapen gaan, dit laatste 
gebed van: ‘Ik ga slapen, ik ben moe.’ 
 
Amen betekent: Het is waar. 
 
 

 
roodborstjes 

 



 95 

Nu nog een verhaal uit de bijbel van omie zelf. Waarom?  
Dat lezen jullie op de volgende bladzijde.  

 
Bartiméus 

 
Dit verhaal gaat over de blinde man Bar-Timéus.  
Bar betekent zoon van. Zijn naam betekent dus: zoon van Timéus.  
Zo krijg je de naam Bartiméus. 
 
Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jericho. 
Bartiméus, een blinde man, hoorde dat Jezus in de buurt was.  

Hij besloot bij de poort te gaan zitten om daar te bedelen. 
 
Omdat Bartiméus blind was, kon hij niets zien. Maar hij kon heel goed 
horen. Toen hij dan ook de grote groep mensen hoorde aankomen, 
begon hij te schreeuwen: ‘Jezus, Zoon van God, heb medelijden met 
mij!’ 
Veel mensen snauwden tegen hem dat hij zijn mond moest houden. 
Maar Bartiméus begon juist harder te schreeuwen. 
'Jezus! Heb medelijden met mij!’  
Jezus hoorde Bartiméus en zei: ‘Willen jullie die man, die daar zo 
schreeuwt, bij mij brengen?' 
Een paar mensen gingen naar de blinde man toe en zeiden tegen hem: 
‘Kom maar, want Jezus roept je.' 

De man ging staan, pakte een hand van iemand vast en liep naar Jezus. 
 
Jezus vroeg hem:  
'Wat kan ik voor je doen?' 
De blinde man antwoordde: 
'Rabboeni (Meester) zorg dat 
ik weer kan zien.'  
Jezus zei tegen hem: 
'Jouw geloof heeft je gered. 
Je kunt weer overal naar 
toegaan.'  
 
En vanaf dat moment kon hij 

weer zien en hij volgde Jezus 
uit dankbaarheid. 
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Lieve kleinkinderen. 
 
Voordat Omie met Pake trouwde, werkte Omie bij kinderen, die blind 
waren of heel slecht konden zien. 

Zondags gingen wij met de kinderen naar de kerk. 
De kinderen vonden het daar heel leuk, want er werden heel vrolijke 
liedjes gezongen, zoals ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de 
hemel en de aarde’  en ‘Eén is God alleen.’  Allemaal liedjes die over 
een verhaal uit de bijbel gaan. Onze blinde kinderen zongen dan mee en 
klapten in hun handen. 
 
Onze dominee preekte op een zekere zondag over Bartiméus. 
Hij begon de dienst met de adressen van de huizen op te noemen, waar 
onze kinderen woonden.  
De dominee vertelde het verhaal van de blinde Bartiméus. 
De kinderen luisterden allemaal heel goed. 
Geen kind zei wat. 

Ik vond het wel heel spannend, want deze kinderen waren allemaal blind 
en Jezus was er niet om deze kinderen beter te maken, zoals Hij wel bij 
Bartiméus gedaan had. 
Daar had de dominee ook over nagedacht. 
Hij zei aan het eind van zijn preek: 'Ook Jezus heeft jullie, kinderen van 
Bartiméus, geholpen. Weten jullie wel hoe?' 
De kinderen riepen in koor: ‘Nee.’ 
'Ik wel,’ zei de dominee, ‘willen jullie het weten?' 
‘Ja!’ riepen de kinderen weer. 
'Luister,’ zei de dominee, 'jullie hebben een blindenstok. Daar kun je de 
weg mee vinden. Jullie hebben een braillemachine. Daarmee kunnen 
jullie brieven schrijven naar jullie papa’s en mama’s. Ook kun je daarom 
lezen. Dat allemaal had Bartiméus niet, want dat was toen nog niet 

uitgevonden.' 
De kinderen waren allemaal tevreden met het antwoord. 
 
Omie weet niet of ze dat nu nog zouden zijn, want het is al meer dan 
vijftig jaar geleden. En vandaag aan de dag zijn er veel meer 
hulpmiddelen, denk maar aan internet, om het leven van een blinde 
gemakkelijker en leefbaarder te maken.  
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27 december 2019 
 
Lieve kleinkinderen Klaas-Jelmer, Niels, Meike, Lieke, Annemijn, Yfke, 
Anniek en Jonna, 
 
Dit jaar vieren wij met elkaar ons Kerstfeest op Tweede Kerstdag in 
Raalte, bij Rob en Regina. 
 
Nee, niet meer zoals de gewoonte was, bij ons in huis, in “Huize Plexat”  
in Musselkanaal.  
Jullie kennen de reden, wij zijn verhuisd naar Meppel en wonen nu in 
zo’n klein huis, dat jullie eigenlijk niet meer allemaal tegelijk bij ons op 
bezoek kunnen komen. Dat vinden wij wel jammer.  
 
Maar de traditie dat omie een kerstverhaal gaat voorlezen, dat houden 
wij in stand. Ook deze keer heeft jullie omie zelf een verhaal bedacht. 
Luister straks maar goed. 
Het is een verhaal dat omie zelf meegemaakt heeft, heel lang geleden. 
Weten jullie wie Ineke en Jaap in het echt waren? Vraag het straks maar 
aan jullie omie. 
 
Ook krijgen jullie weer een envelop met inhoud. Dat krijgen jullie in 
navolging van jullie overgrootmoeder beppe Sieuwke Visser-Hovinga. 
Pake zijn moeder. Beppe Sjo, zoals zij genoemd werd. En een klein 
cadeautje krijgen jullie, als herinnering aan dit Kerstfeest 2019. 
Wij hopen dat jullie het mooi vinden. 
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Kerstfeest in 1950 
 
Lieve kleinkinderen, dit is een waar gebeurd verhaal uit het jaar 1950. 
Dat is heel lang geleden. Jullie papa’s en mama’s waren toen nog niet 
eens geboren. 
 
Een paar dagen voor Kerst, het sneeuwde, zag Ineke, vanuit haar 
slaapkamertje, dat er bij het kerkje tegenover hun huis iets vreemds 
gebeurde. 
Ze riep haar broer Jaap. 'Moet je kijken. Ze doen daar iets geks. Ze 
slepen een grote boom de kerk in. Gek hè?’ 
'Ja, dat is gek,’ zegt Jaap. ‘Ik ga het tegen mama zeggen.’  
Hij vliegt naar beneden. 
'Mama, ze doen iets geks bij de kerk. Ze slepen met een boom en zetten 
die in de kerk. Stom hè?’ 
Mama schudt haar hoofd en zegt: ‘Ga maar gauw spelen, jongen.’ 
Maar even later komt ook Ineke met hetzelfde verhaal naar beneden. 
'Mama luister. Ze zijn daar heel gek aan het doen. Ze zetten een boom in 
de kerk. Waarom doen ze dat?' 
Ook Ineke moet gaan spelen en krijgt geen antwoord. 
 
Maar hun moeder heeft wel een probleem.  
‘Straks maar met mijn man bespreken,’ 
zucht ze.  
 
Ze weet van hun kennissen, de bakker, 
dat hij voor de Hervormde Kerk 
kerstkransjes moet bakken. 
Hun dochter Corrie mag daar naar toe, als 
het Kerstfeest in die kerk gevierd wordt. 
‘Je moet wat doen als je klanten wilt 
houden.’ 
Maar zij hebben daar niets mee te maken. 
Dat wil zeggen: Zij hebben geen zaak. 
Maar Ineke is wel vriendin met Corrie. Ze 
weet nu al dat het een probleem gaat 
worden. 
Die avond bespreken de vader en moeder 
het grote probleem. Ze besluiten maar af 
te wachten.  

Als de kinderen er niet weer over 
beginnen, zeggen ze niets. 

Ineke en haar broertje Jaap 
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Maar die tweede Kerstdag, het sneeuwt, kijkt Ineke weer vanuit haar 
slaapkamertje boven, naar de kerk. 
Ze ziet opeens in de kerk de boom staan met allemaal lichtje erin.  
Zo mooi! 
Ze vliegt naar beneden. 
‘Papa, mama! Nu weet ik het. Kom kijken. Boven. 
'Wat weet je Ineke?’ vraagt papa. 
'De boom papa! In de kerk. Die is zo mooi. Mag ik gaan kijken met 
Jaap?’ 
'Vooruit,’ zegt papa, ‘jullie mogen. Mama trekt ze de jasjes aan.’ 
Met een waarschuwing goed uit de kijken en op elkaar te letten, stappen 
Ineke en Jaap naar het kerkje tegenover hun huis. 
 

Als ze binnen komen valt hun mond open 
van verbazing. Zoiets moois hebben ze nog 
nooit eerder gezien. Allemaal lichtjes in een 
grote boom. 
Ze horen niet eens dat het kinderkoor zingt 
van ‘Stille nacht’. Ze merken niet dat een 
mevrouw hen op een bepaalde plek neerzet. 
 
Dan komt de dominee en begint met een 
gebed. Daarna vertelt een mevrouw een 
verhaal. Het gaat over een kindje dat in een 
stal wordt geboren. Ze vertelt ook dat deze 
baby  voor alle mensen hier in de kerk 
geboren is. Ja, voor jullie allemaal. 
‘Fijn hè,’ zegt ze.  
‘Voor het kindje Jezus zijn alle mensen op 
deze wereld  gelijk.’ 
 
Dan roept ze het kinderkoor en die zingen 
‘Ere zij God’. Ondertussen wordt er 
getrakteerd op chocolademelk en een 
kerstkransje. 

 
Ineke en Jaap kijken hoelang het nog duurt voordat zij aan de beurt zijn, 
om getrakteerd te worden. Eindelijk, daar is de vrouw met het lekkers. 
Maar als Ineke haar hand uitsteekt, zegt de vrouw: ‘Nee, jij niet.’ 
Ook tegen Jaap en Corrie en nog meer kinderen zegt ze, dat ze niets 
krijgen. 
Jaap begint te huilen en wil naar mama. 
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Ineke ziet dat de kinderen die niets krijgen, allemaal kinderen zijn van 
hun eigen kerk. 
Dat is gek en dat gaat ze straks aan papa vertellen.  
Het verhaal van die stomme mevrouw klopt helemaal niet, want alle 
kinderen zijn hier niet gelijk. 
 
Als ze de kerk uitgaan krijgen de kinderen van het kerkje een 
sinaasappel. Een lekkernij in die tijd. 
De kinderen van de andere kerk, de gasten, worden overgeslagen. 
Ineke vindt de boom opeens niet mooi meer en volgend jaar dan wil ze 
niet weer naar de kerk. 
 
Thuis doet ze haar verhaal. 
Haar papa en mama kijken elkaar aan en zeggen niets. Ze wisten dit al.  
‘Het geeft niet hoor,’ zegt papa. ‘Wij hebben ook kerstkransjes en 
chocolademelk.’ 
'Ja,’ zegt Jaap, ‘maar geen sinaasappel.’  
‘Nee,’ zegt papa. ‘Geen sinaasappel.’ 
 

 

 

Jaap en zijn grote zus Ineke 


